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De Hindoetraditie kent 16 sanskaars (16 sacramenten), die zelfs voor de geboorte tot en met 

de dood worden uitgevoerd. De sanskaars zijn gebaseerd op de vedische geschriften. 

Daarnaast kent het Hindoeïsme ook lokale en familierituelen. Zo is chatthie  (6
e
 dag na de 

geboorte van een kind) een lokaal ritueel dat uitgevoerd wordt door hindoestanen uit bepaalde 

streken in Noord-India. Deze traditie is overgebracht naar Suriname en Guyana en wordt nog 

steeds door sommige families uitgevoerd. 

  

Wat is Chatthie en hoe wordt dit ritueel uitgevoerd? 

Het huis wordt schoon gemaakt en eten klaargemaakt. De kraamvrouw neemt een warm bad 

en ze wordt verzorgd. Haar buik wordt licht gemasseerd. De massage is bedoeld om de 

buikpijn (buikkrampjes) te verminderen en dat alles weer zo snel mogelijk gaat normaliseren. 

De baby wordt ook in bad gedaan. Moeder en kind dragen nieuwe kleren. 

De moeder gaat op de grond zitten met de baby op haar schoot. 

De phoewa (zus of nicht van de vader van de baby) of de grootmoeder maakt een dia (kaarsje 

in klei) aan. Daarbij wordt de Agni mantra opgezegd: 

1. Aum Laxmi Devi karo tu kalyanam, arogyam sukha sham padam, mam shatru 

vinaashaaya deep djotir namo astuté en/of 

2. Aum Agnirdjyotir djyotir Agnihi swaha 

Suryo djyotir djyotihi Surjaha swaha 

Agnirvarcho djyotir varchaha swaha 

Suryo varcho djyotir varchaha swaha 

Djyotihi Suryaha Suryo djyotihi swaha. 

  

Na het aanmaken van de dia wordt er op een bord allerlei (zoete) gerechten opgeschept en 

voor de moeder gelegd. Vervolgens worden zeven dia’s aangemaakt. Tijdens het aanmaken 

van de dia’s houdt de moeder haar handen voor de ogen van de baby. Dit is om te voorkomen 

dat het kind het felle licht in haar/zijn ogen krijgt. 

Daarna zet phoewa khadjal (houtskool) of vibhuti (as) voor moeder en kind. De moeder 

fluistert de heilige naam van GOD, in de oren van de baby. Meestal wordt de naam van Ram 

Bhagvan (RAM-RAM) gezegd. 
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Er wordt op een thali geslagen ten teken van dapperheid. In het leven moeten de mens niet 

bang zijn om lef te tonen. Ook wordt er met een pen op papier geschreven. Dit staat voor de 

ontwikkeling van kennis en vaardigheden. 

Daarna eet de moeder het eten wat voor haar was geserveerd en schuift haar mond over de 

buik van de baby, dit als teken tegen gierigheid. 

Na deze rituelen geven de aanwezige vrouwen hun zegen aan moeder en kind. 

Gewassen hele korrels rijst gemengd met gesnipperde doebagras wordt in een schaal 

gezet. De vrouwen gaan één voor één voor de moeder met kind zitten. Ze nemen wat van de 

rijst met doebagras in de handen en draaien kloksgewijs ermee om moeder en kind. 

Tegelijkertijd spreken ze hun wensen en zegen uit. Bijvoorbeeld; moge de schoot van de 

moeder nooit leeg zijn en dat het kind een mooi leven mag krijgen. 

Hierna begint het feest met het zingen van sohars (heilige liederen die in het teken staan van 

de geboorte). Alle aanwezigen krijgen dan ook te eten en vooral voor deze gelegenheid 

gemaakte zoetigheden (mithaai en dhori). 

Let op: de rituelen moeten voor 18.00 uur klaar zijn, het feest kan wel doorgaan. Tijdens de 

rituelen zijn doorgaans alleen vrouwen en kinderen aanwezig. De mannen nemen later pas 

deel aan het feest. 

 


