Waarom zouden we de Ramayan moeten Lezen?

Het is het verhaal van Raam de incarnatie van Vishnu.

Het leert ons dat Bhagewwanji (God) altijd een vorm aanneemt om ons van het kwade
te bevrijden.

Het leert ons hoe we een zuiver leven kunnen leiden.

Het leert ons hoe we respectvol door het leven moeten gaan.

Het leert ons wat broeder liefde is .

Het leert ons de verschillende vormen van devotie om terug te keren naar Bhagewaaniji.
Het leert ons om monogaam door het leven te gaan.

Het leert ons om niet te vallen voor list en bedrog.

Het leert ons wat echte vriendschap is.

Het leert ons dat list en bedrog tot destructie leidt.

Het leert ons dat eerlijkheid en oprechtheid altijd overwint.

Het leert ons dat we standvastig door het leven moeten gaan.

Het leert ons dat we achter ons principes moet staan.

Het leert ons dat we liefde vol jegens elkaar moet zijn.

Het leert ons dat we elkaar iets moeten gunnen.

Het leert ons om niet jaloers te zijn.

Het leert ons om niet egoistisch te zijn.

Het leert ons om tevreden te zijn

Het leert ons dat we geduldig moeten zijn .

Het leert ons om nooit de hoop op te geven.

Het leert ons om het beste met anderen voor te hebben.

Het leert ons dat vals ego leidt tot vernietiging.

Het leert ons dat Bhagawaanji (God) altijd naar ons gebed luistert.

Het leert ons dat we alleen moeten handelen als we iets zeker weten en ervan overtuigd zijn.
Het leert ons dat we niet moeten vallen voor mooie woorden .



